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De Drakentemmer, een getekend verhaal.

Een verhaal over jezelf durven zijn en vriendschap. 
“Ons hoef je niets wijs te maken, draken maken ons toch 
niet bang. Wij zullen de draken temmen. Draken… daar 
weten wij alles van!”

Twee acteurs vertellen het verhaal met woorden, liedjes 
en tekeningen. Met bordkrijt wordt deze voorstelling 
verbeeld en soms ook weer uitgeveegd.
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Leeftijd:  6+, groep 3, 4 en 5
Maximaal aantal toeschouwers:
 scholen 100, theaters 120
Duur:  50 minuten 
Speelperiode:   Gehele seizoen
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Facebook:  Valentijn-poppentheater

Op het eiland "Krijt" 
kennen de mensen alleen 
de kleuren zwart en wit. 

Alle andere kleuren 
zoals rood, groen en 

blauw zijn ooit uit hun 
leven verdwenen. 

Dat had de vuurdraak 
gedaan zeggen ze, 
maar niemand weet 

nog waarom.

Een klein, dapper en 
nieuwsgierig jongetje gaat 

op zoek naar het 
antwoord op deze 

geheimzinnige vraag. 
Slaagt hij erin het 

geheim van de draak 
op te lossen?
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