
KONING VAN KARTON
Een speelse danstheatervoorstelling 

met livemuziek over vriendschap
4+



In een straat van karton kent niemand elkaar.  
Tot er voorzichtig een raam opengaat. En dan 
nog één. Iemand wil vrienden maken. Eén 
raam in de straat blijft dicht. Door de muren 
heen hoor je muziek. Muziek die door de straat 
danst, die van de straat een zee maakt en van 
de zee een bos. Een vriendschap ontstaat. 

En dan, ineens, staat hij daar, mét z’n muziek. Leuk hoor! Maar met drie is wel  
heel anders dan met twee. Hoe doe je dat, vrienden zijn met drie?

Koning van Karton (4+) is een speelse danstheatervoorstelling met livemuziek  
over vriendschap; over ontmoeten, samen spelen en vrienden delen.  
De voorstelling is geïnspireerd op het prentenboek Het kartonnen kasteel  
van Linda Sarah en Benji Davies.

Makers & spelers
Concept	 Rudi Emmelkamp en Frederieke Vermeulen
Regie en dramaturgie	 Frederieke Vermeulen
Choreografie	 Rudi Emmelkamp i.s.m. de dansers
Dans en spel	 Ivana Diboune en Feike Looyen
Muziek en spel	 Maarten Zaagman
Decor en kostuum	 Freja Roelofs en André Kok
Campagnebeeld	 Moon Saris
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